
 

 

 

 
 

 
  

 

De geestelijke mens 
(slot) 

Rijk in God 
 

J.G.Bulthuis 

 
De geestelijke mens is díe christen wiens leven geheel 

betrokken is bij de onzienlijke wereld. Door geloof in 

wat het evangelie van het Koninkrijk der hemelen leert, 

heeft hij zekerheid over de dingen die hij hoopt en het 

bewijs van de dingen die hij niet ziet (Hebr.11:1). Die 

'dingen' staan voor de geestelijke zegeningen in de 

hemelse gewesten in Christus, voor de beloften Gods, 

voor engelen, geestelijke koninkrijken, kortom voor alle 

onzienlijke situaties, hoedanigheden, realiteiten. Alleen 

Jezus' evangelie informeert ons daarover. Wie dat 

aanvaardt en daarnaar leeft, zal innerlijk weten dat deze 

dingen uit God zijn (Joh.7:17). Deze zekerheid 

stimuleert de vrijmoedigheid om zich gaandeweg 

volledig en duidelijk als zoon van God te openbaren, om 

meer en meer 'weggevoerd te worden naar God en zijn 

troon' (Op.12:5). Dit alleen is de weg, het leven en de 

toekomst van de geestelijke mens Gods; dit is de 

waarheid, het geheimenis van God. 

Bekering In de Bergrede roept Jezus de mensen op om zich 

schatten te verzamelen in de hemel (Matth.6:20). Het 

betekent voor hen een totale omkeer - bekering - in 

denken, in visie, in aanpak en gedrag ten opzichte van het 

dagelijkse leven en bestaan, inclusief geloofszaken. Het 

gericht en bedacht zijn op de wereld van hier en nu, van 

het zienlijke, het materiële, het tijdelijke, het aardse zal 

losgelaten en ingewisseld dienen te worden voor een 

bezig zijn met de dingen die boven zijn, waar Christus is 

(Col.3:1,2). Door de komst, het werk en de heerschappij 

van Jezus Christus is het Koninkrijk Gods nabij 

gekomen, bereikbaar en toegankelijk geworden voor 

allen die het geloven willen. Daarom is de 
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hierboven genoemde omkeer noodzakelijk (Marc.1:15). 

Vlees en bloed kunnen dat onzienlijke Godsrijk niet 

beërven. Het is niet opgebouwd en samengesteld uit 

natuurlijke elementen; geen aarde in de hemel. Het is 

geestelijk en slechts door geloof te begrijpen en te 

ervaren. Het kan gewoon niet op een andere manier. 

Het wondermooie hierbij is echter dat God dit geloof 

bevestigt, zodat de geestelijke mens niet in 'abstrakties' 

blijft steken, maar daadwerkelijk deel heeft aan de 

goddelijke natuur met alle zegenrijke gevolgen. 

Die bekering wordt ingevuld door een inhoudelijk anders 

gaan denken. Gods woord geeft voortaan die inhoud aan. 

Wie dat serieus neemt, zal ook anders willen gaan 

handelen en zich daarvoor inzetten. Er volgt dus ook een 

bekering van levenswijze (Ef.4:20). Men zal gaan zoeken 

naar de beloofde hemelse erfenis en trachten die reëel in 

handen te krijgen, dat is: te beleven en te gebruiken. De 

geestelijke mens leeft vanuit díe zekerheden, díe 

realiteiten en díe waarheid alleen. 

Erfgenaam Op verschillende plaatsen in de bijbel wordt over deze 

geestelijke erfenis van God gesproken, bv. in Romeinen 

8, Efeze 1 en 2, Galaten 3 en 4, Hebreeën 9, 1 Petrus 1. 

God heeft bezittingen, rijkdommen, die Hij vanuit zijn 

grote liefde de mens doet beërven. Om deze 

beeldspraak  rond te  maken spreekt  de 

Hebreeënschrijver zelfs over een testament en het 

sterven van een erflater, nl. Jezus (Hebr.9:16,17). Wat hij 

duidelijk aan ons wil laten blijken, is het verworven 

recht om de 'toekomstige goederen' vrijelijk toe te 

eigenen (Gal.4:4-7; Hebr.9:11; Hebr.10:1). En dat zonder 

prijs of verdienste. Wat een genade, wat een aanbod! 

"Zijn wij nu kinderen (van God) dan zijn we ook 

erfgenamen van God en medeërfgenamen van Christus" 

schrijft Paulus vol zekerheid in Romeinen 8:17a. Het 

reddingsplan van God dat Hij door zijn Zoon heeft 

uitgevoerd is daar op gericht. Dit wordt zo prachtig 

verwoord in Titus 3:4-7. De geestelijk mens gelooft dit 

en handelt dienovereenkomstig. Zó behaagt hij de 

Vader en verheerlijkt hij de Christus. Deze vorm van 

geloof, van gedrag en optreden heeft de Heer ons 
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voorgeleefd en nagelaten ter navolging (1 Cor.11:1; 

Ef.5:1). Daarbij worden we nog eens extra aangemoedigd 

met een "geef uw vrijmoedigheid niet prijs die een ruime 

vergelding heeft te wachten" uit Hebreeën 10:35. God wil 

dat wij zijn geestelijke, hemelse goederen erven, in bezit 

nemen, hanteren (2 Cor.1:20-22). De geestelijke mens is, 

door geloof, rijk in God (Luc.12:21b; Jac.2:5). 

Erfenis Om nu konkreter te worden wat die erfenis betreft, zullen 

we het een en ander onder de loep nemen. De lange lijst 

van te erven goederen vindt zijn oorsprong in God zelf. 

Elke afzonderlijk te onderscheiden geestelijke schat is het 

gevolg van Jezus' volbrachte werk of wordt door Gods 

Geest en woord gerealiseerd of is een aspekt van de 

goddelijke natuur (bv. Col.2:13-15; Ef.1:14; 2 Petr.1:4). 

Laten we eens een blik gaan slaan in het testament en 

bezien wat ons van Godswege is toebedacht: 

 

 
* Vergeving van zonden. 

Niet één keer, maar indien nodig steeds weer opnieuw: 

1 Joh.1:8 - 2:2; Op.1:5b. 

 
* Eeuwige verlossing. 

Voorgoed verlost uit de macht van satan en dood: 

Hebr.9:12b, 15; Hebr.13:20. 

 
* Absolute rechtvaardigheid. 

Niet tijdelijk of gedeeltelijk zoals in het oude verbond, 

maar blijvend en totaal: 

Rom.5:1; Hebr.5:9; Hebr.10:10. 

 
* Geplaatst in het Koninkrijk van God. 

De gelovige is naar de inwendige mens in de leefwereld 

van God gekomen: 

Col.1:13; Fil.3:20. 

 
* Eeuwig leven. 

Het is goddelijk leven waarin de mens mag delen. 

Hierdoor kan hij eeuwig in volmaaktheid funktioneren: 
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Joh.5:24; Rom.6:23b; 1 Joh.5:11. 

 
* Macht. 

Door in Christus te zijn wordt de gelovige macht 

geschonken tot heil: 

Joh.1:12; Luc.10:19; Op.2:26. 

 
* Heilige Geest. 

Door de doop in heilige Geest wordt de gelovige door 

Jezus in Gods geestelijk lichaam geplaatst: 

Ef.1:13b,14; Gal.4:6,7; Col.3:3. 

 
* Verlossing. 

Een volledig vrijkomen van elke binding aan boze 

geesten: 

Luc.1:71,74; Ef.1:14. 

 
* Overwinning. 

In de geestelijke strijd als overwinnaars te voorschijn 

treden: 

Rom.8:37; Rom.16:20; 1 Cor.15:57; Op.12:11. 

 
* Herstel. 

Genezing voor lichaam, ziel en geest: 

Luc.9:1; 1 Cor.12:9b; 1 Thess.5:23; 1 Petr.2:24b. 

 
* Vorming. 

De mogelijkheid om het leven Gods te leren door 

heropvoeding: 

Ef.4:23,24; 2 Tim.3:16,17; Tit.2:11,12. 

 
* Kennis. 

Alles wat ons geopenbaard is van het geheimenis Gods: 

1 Cor.1:5; 2 Cor.4:6; Ef.4:13a; Col.1:9; 2 Petr.1:3. 

 

* Kracht. 

Door woord en Geest zijn wij aangesloten op Gods 

oneindig grote kracht: 

Hand.1:8; Ef.1:19; Ef.3:20; 2 Tim.1:7; Hebr.4:12. 

 
* Geestelijke gaven. 

De ingeschapen talenten kunnen bij de 'mens in heilige 
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Geest' tot ontwikkeling komen: 

Rom.12:6-8; 1 Cor.12:4-11; 1 Cor.14:1. 

 
* Vrede. 

Innerlijke rust en ontspanning: 

Matth.11:28; Joh.14:27; Rom.8:6; Fil.4:7; 2 Thess.3:16; 2 

Joh.:3. 

 
* Blijdschap en vreugde. 

Een opgewektheid van hart die onafhankelijk is van 

omstandigheden: 

Joh.15:11; Rom.14:17; Rom.15:13; 1 Petr.1:8; Jud.:24. 

 
* Liefde. 

Dit is het wezenskenmerk van God: 

Joh.17:26; Rom.5:5; 2 Tim.1:7; 1 Joh.2:5. 

 
* Vrucht van de Geest. 

Lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, 

zachtmoedigheid en zelfbeheersing: 

Gal.5:22. 

 
* Volmaaktheid. 

De volmaakte mens zal te voorschijn komen: 

Matth.5:48; Col.1:28; 2 Tim.3:17; Jac.1:4. 

 
* Verheerlijking. 

Na de opstanding of opname een verheerlijkt lichaam: 

1 Cor.15:51-54; 2 Cor.5:1-5. 

 
* Koningschap. 

Aan de geestelijke mens worden alle dingen onder- 

worpen: 

Rom.5:17b; 2 Tim.2:12a; Hebr.2:5-8a; Op.1:6a; Op.22:5b. 

 
Ziehier een overzicht van de onvergankelijke, onbevlekte 

en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen weggelegd 

is voor de geestelijke mens en die gereed ligt om in de 

laatste tijd ten volle geopenbaard te worden (1 

Petr.1:4,5). Een erfgoed dat niet door dieven gestolen of 

door mot en roest aangetast kan worden (Matth.6:19,20). 

Deze geestelijke rijkdom is in Christus Jezus voor 
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iedereen bereikbaar, mogelijk en haalbaar geworden 

(Tit.2:11). Jezus zegt: "Bekeert u en gelooft het 

evangelie!" (Marc.1:15). 

Praktijk Deze erfenis is hierdoor juridisch ons eigendom 

geworden (Gal.4:5b), maar God heeft meer met ons voor. 

Hij wil niets liever dan dat wij ook daadwerkelijk in 

konkreta de geestelijke schatten in handen hebben, er mee 

werken en ze beleven. Het is fijn om een chèque van een 

miljoen in handen te hebben, maar men kan er pas wat 

mee beginnen als die bij de bank is omgezet in kontant 

geld. Zo ook de erfenis Gods. Deze is bedoeld om 

'kontant' in handen te hebben in de praktijk van ons 

bestaan. Niet een blijven steken in theoretische 

beschouwingen noch in vrome leringen die alle 

heerlijkheid na de dood plaatsen. Het is voor de gelovigen 

een uitdaging en vraagt van hen een inzet om de 

verkregen rijkdommen te 'verzilveren'. Jezus noemt dat 

'vruchtdragen' (Joh.15:16). Het is een gevolg van het 

geloof en de wandel in de Geest. Het is geen opgelegde 

verplichting om God een kontra-prestatie te leveren. Dit 

streven, jagen en grijpen zal in liefde en vrede plaats 

dienen te vinden (Fil.3:12). Paulus noemt het een 

'toegroeien naar' (Ef.4:15). 

Groeien Groeien sluit iedere forcering uit. Zacharia profeteerde al 

dat Gods plan niet door kracht noch door geweld 

verwerkelijkt zou worden (Zach.4:6). Hierbij past het 

bekende voorbeeld van de landbouwer die ploegt, egt, 

zaait, begiet, wiedt, toeziet, oogst en dorst (wat een 

inzet!), maar geen greep heeft op het eigenlijke groeien 

van het gewas zelf. Dat is een zaak van ingeschapen 

natuurwetten (Marc.4:26-29; 1 Cor.3:6). Het zaad Gods, 

het woord, is gezond en krachtig (1 Tim.6:3). Als de 

grond waar het in valt, goed is, brengt hij vrucht voort 

(Hebr.6:7). Dit is een vast scheppingsgegeven. Daar mag 

door geloof en vertrouwen in gerust worden. Iedere 

dwang, haast en overmoed is uit de boze, bv. uit vrome, 

hysterische geesten. 

 
Vrucht komt niet voort uit een uitvoerige en opgedrongen 

lofprijzing (Jes.29:13), niet uit een 'stap 
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maar uit in het geloof'(Jac.2:14), niet uit een 'als je doet wat 

het woord zegt, doet het woord wel de rest'(Gal.5:6b), 

niet uit een 'laat je maar leiden door de Geest en dan zien 

we wel waar we uitkomen'(Hebr.2:1), niet uit een 'stil maar, 

wacht maar, alles wordt nieuw'(Hebr.10:39a), niet uit een 

alleen maar steunen op anderen (1 Cor.2:5; Gal.6:5) en 

niet uit enigerlei vorm van zelfdoding door een verkeerde 

interpretatie van Johannes 12:24 en Galaten 2:20 

(Luc.9:25b). 

Vruchtdragen Vrucht komt voort uit een harmonische eenheid en 

samenwerking van God en de mens in Christus 

(Joh.15:5). Binnen die relatie zijn diverse situaties en 

werkingen aktueel. We noemen - cursief gedrukt - de 

belangrijkste: 

 
a. Jacobus 3:18: Gerechtigheid is een vrucht die 

in vrede wordt gezaaid voor hen die vrede 

stichten. (Niet: in onrust, gespannenheid of 

krampachtigheid). 

* Efeze 4:15: In liefde groeien wij in elk opzicht 

naar Hem toe, die het hoofd is, Christus. (Niet: 

ongeïnteresseerd, als een verplichting, uit 

gewoonte of dwang). 

 
b. Galaten 5:5: Wij verwachten door de geest uit 

het geloof de gerechtigheid waar wij op hopen. 

(Niet: uit werken der wet, rituelen, 

uiterlijkheden, vlees). 

* Johannes 6:63: Mijn woorden zijn geest en leven. 

(Niet: het liturgisch handelen, de organisatie, 

'grote' godsmannen, allerlei akti- viteiten). 

 
c. Romeinen 10:10a: Met het hart gelooft men tot 

gerechtigheid. (Niet: door een rationele 

techniek). 

* Romeinen 10:10b: Met de mond belijdt men 

tot behoud. (Niet: alleen beamen en jaknikken). 

* Mattheüs 24:43: Als de heer des huizes gewe- 

ten had in welke  nachtwaak de dief zou 
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komen, hij zou gewaakt hebben en in zijn huis 

niet hebben laten inbreken. (Niet: de Heer 

bewaart me wel). 

* 1 Timotheüs 6:12: strijd de goede strijd des 

geloofs. (Niet: dat moet de ander voor me 

doen, of 'altijd dat gezeur met die geesten...'). 

 
d. Jacobus 1:22: Weest daders des woords en niet 

alleen hoorders; dan zoudt gij uzelf misleiden. 

(Niet: het zal me wel komen aanwaaien of de 

Heer moet het maar aan me doen). 

* Hebreeën 5:14: De vaste spijs is voor de 

volwassenen, die door het gebruik hun zinnen 

geoefend hebben in het onderscheiden van 

goed en kwaad. (Niet: doe maar, je bent al wat 

het woord zegt dat je bent). 

* 2 Timotheüs 2:12: Indien wij volharden zullen 

we ook met Hem als koningen heersen. (Niet: 

door matheid van ziel verslappen). 

Leven Deze vijf blokjes geven duidelijk aan dat de vrucht des 

lichts een eindprodukt is van een samengesteld proces 

van werkingen dat zich afspeelt binnen de gemeenschap 

met de Heer (Rom.7:4; 2 Cor.11:2). Deze grove analyse 

bedoelt slechts aan te geven dat vruchtdragen uit 'leven' 

ontstaat. En leven is aktie. Aktie van beide partijen. Een 

schitterend samenspel, een training, een liefdesspel. 

Hoewel het leven Gods geordend en door de Geest aan 

het verlicht verstand te leren is (1 Cor.14:33; 1 Cor.2:13), 

wordt het niet in en door ons ontwikkeld via regels en 

wetten en plichtplegingen zoals heidenen hun goden 

trachten te dienen. Het leven Gods is vrije heerlijkheid 

(Rom.8:21b). In het hàrt van de geestelijke christen 

schrijft de Heer zijn levenswetten neer (Hebr.8:10). Deze 

ervaart dat leven dan als een vanzelfsprekendheid. 

Zonder inspanning komt het te voorschijn (Marc.4: 28a) 

en wandelt hij er in. Waar je schat is, daar is je hart 

immers (Matth.6:21). 

 
Een goede boom levert goede vruchten. Geen naäpen van 

geestelijk leven, maar zèlf uit de goede schat des 
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harten het goede voortbrengen. Al voortgaande 

verzamelt de geestelijke mens zich meerdere schatten, 

omdat zijn hart bedacht en gericht is op het leven Gods. 

Waar soms stagnatie optreedt, is de vijand in 't geding en 

kan het voortgaan bemoeilijkt worden. Maar daar is 

werken aan, daar is de goede strijd voor. Wie aldoende 

overwint, wordt meer en meer gegeven (Op.2,3). 

Slot Uiteraard is er over ons onderwerp nog veel te zeggen en 

te schrijven. We menen het hierbij te moeten laten. Er 

blijft namelijk één aspekt over dat niet te beredeneren 

valt. Paulus behandelt dat in hoofdstuk 2 van de eerste 

brief aan de Corinthiërs. De geestelijke mens behoort tot 

het geheimenis Gods (vers 7). Hij is niet als een objekt te 

bestuderen (vers 8). Hij is van een hogere orde en door 

niemand te beoordelen, terwijl hij zelf wèl alle dingen 

beoordeelt (vers 15). Hij is als de wind, men weet niet 

vanwaar die komt en heengaat al hoort men zijn geluid 

(Joh.3:8). Hij is niet in een systeem te vangen, maar gaat 

daar verre bovenuit. Hij heeft de zin van de Christus, de 

gezalfde Gods en behoeft geen voorlichting over het 

leven door de wijsheid van beneden (vers 16). Deze mens 

is uit God geboren en gaat wederom tot God (Joh.16:28). 

O, hoe groot is de liefde Gods voor ons dat we zijn 

kinderen genoemd worden en we zijn het ook! 

(1 Joh.3:1). 

 


